
Denekamp 11 dec. 23 

 

Geacht College van B & W, geachte Gemeenteraad en geacht Team Duurzaamheid gemeente  

Dinkelland, 

Beste mensen mijn naam is Jolanda Geerlink - Kuipers en via deze mail hoop ik u allen nog te 

bereiken voor de commissievergadering op 12 december 2023 om 19.30 uur. 

Graag zou ik aanstaande dinsdagavond gebruik maken van mijn vijf minuten spreekrecht 

maar daar zie ik noodgedwongen vanaf. Zes weken geleden ben ik succesvol geopereerd aan 

mijn hart en ik ‘moet’ stress vermijden. Vandaar deze mail die vanuit mijn hart komt en 

waarin ik mijn zorgen en vragen rondom het windmolenbeleid met jullie wil delen. 

In het kort; mijn interesse rondom het plaatsen van windmolens was gewekt toen ik in oktober 

2022 in de ‘Tubantia’ de titel ‘Dinkelland wil eerst windbeleid dan pas windmolens’.  

Begin dit jaar, in januari, ben ik naar de informatiebijeenkomst geweest die plaatst vond in 

‘Zalencentrum ’t Wubbenhof ’. 

In mei zag ik een foto met daarop drie jonge vrouwen in de ‘Tubantia’ staan waaronder mijn 

huisarts. 

In het artikel daarbij stond dat deze vrouwen zich zorgen maken en strijden tegen de komst 

van windmolens in hun directe omgeving.  

Op 19 oktober jl. stuurde ik een mail naar het ‘Team Duurzaamheid gemeente Dinkelland’ en 

sprak ik mijn zorgen uit over het plaatsen van die windmolens. Ik heb het boek 

‘Windhandel’geschreven door ingenieur Bert Weteringe in mijn bezit en volgens hem is het 

plaatsen van windmolens één van de zwaarste misdaden tegen de planeet en in het boek lees 

je wat het met mensen en dieren doet. En dat is niet veel goeds.  

Ik kreeg een mail terug van ‘Team Duurzaamheid gemeente Dinkelland’ met een keurig maar 

niet geruststellend antwoord, waarop ik besloot contact te zoeken met de ‘Actiegroep 

windturbines in Denekamp’. 

Na contact met hen heb ik actiefolders rondgebracht. Ook heb ik, op uitnodiging van ‘Team 

Duurzaamheid gemeente Dinkelland’, de bijpraatavond in ‘Kulturhus De Mare’ in Noord 

Deurningen bijgewoond. De nacht daarop sliep ik slecht want wat zag ik veel gefrustreerde 

mensen tijdens die avond en de spanning was om te snijden. 

Beste mensen ik lag en lig er wakker van en zit met een heleboel vragen en maak me als 

moeder grote zorgen wat betreft mijn kinderen en mijn eerste kleinkind dat op komst is. 

Ik maak me tevens zorgen over jullie kinderen en kleinkinderen, de jeugd, onze nazaten. 

Zomaar een paar vragen ervan zijn; 

- Gaan er straks vergaderingen komen waarin er wordt gevraagd of de windmolens ’s nachts 

stil mogen worden gezet? Deze vergaderingen vinden nu plaats in Groningen en Drenthe 

omdat met name kinderen maar ook overige mensen die in de buurt van een windmolen 

wonen niet kunnen slapen. 

Mensen die met name ’s nachts last hebben van de geluiden van windmolens pakken hun auto 



om daarin vervolgens op een rustige plek te gaan slapen.   

- Wie is er straks verantwoordelijk voor de schade en klachten die qua gezondheid gaat 

ontstaan bij mensen? 

Welke zorg krijgen die mensen? Wie gaan ze verzorgen? Wie gaat dat betalen? 

- Wie ruimt er na 25 jaar de windmolens op?  

Ik niet, want dan ben ik 86 jaar en ik denk ook de mensen niet, die ons die avond bijpraatten 

gezien hun leeftijd? Zijn dat straks de volwassen mensen die in hun jonge leven last hebben 

gehad van laagfrequent- en infrasoon geluid? En waar laten ze de windmolens die afgebroken 

moeten worden? En ga zo maar door, etc. etc. 

Tijdens die bijpraatavond was bijna iedereen tegen het plaatsen van windmolens;  

het ‘Team Duurzaamheid’ en de wethouder willen het eigenlijk niet, de mensen die de 

windmolens straks op ‘hun erf’ krijgen te staan willen het beslist niet en de verdere gasten in 

de zaal hadden ook zo hun mening.  En ja ik weet, het ‘moet’ i.v.m. de plannen die de 

provincie heeft. 

Beste mensen kunnen we alsjeblieft al onze neuzen dezelfde kant op laten wijzen? 

En kunnen we niet samen zeggen tegen de provincie we gaan hier allen niet mee akkoord?  

Laten we Samen Strijden, Samen Sterk zijn en Sterk Staan en dat zonder angst en…. 

luister alsjeblieft goed naar wat mijn huisarts tijdens de commissievergadering te vertellen 

heeft. Dat is erg belangrijk! 

Ik ben een bezorgde moeder, een moeder van vijf kinderen en vier om voor te zorgen. 

In het millenniumjaar overleed ons middelste kind aan leukemie; tegen die ziekte waren we 

niet opgewassen, die strijd verloren we. Vanaf die tijd strijd ik tegen alles wat slecht en niet 

goed is voor mijn kinderen en tevens voor alle kinderen en die windmolens zijn met name 

voor kinderen niet oké en daar valt tegen te strijden. Kinderen zitten in mijn hart! 

Lieve beste mensen kom op: SAMEN STERK! 

En als laatste, mochten jullie het boek ‘Windhandel’ van Bert Weteringe willen lezen, dan 

laat het weten via mijn mail, dan mogen jullie het lezen.   

 

Hartelijke groeten -  Jolanda 

 

Jolanda Geerlink – Kuipers 

Hanzeweg 27a 

7591 BK Denekamp 

T: 06- 51117594  
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